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“Een devotiebeeld is niet alleen 

gemaakt ter lering of verering, 

maar ook ter ontroering. Van 

degene die er naar kijkt wordt 

een empathische benadering 

verwacht, een bereidheid zich in 

het afgebeelde in te leven. Een 

zeer bekend voorbeeld hiervan is 

de middeleeuwse piëta: Maria, 

in zittende houding met het 

dode lichaam van haar zoon 

Jezus op schoot. Ze weent om 

haar dode kind. Piéta, pitie of 

compassio betekent medelijden. 

Het beeld biedt de mogelijkheid 

mee te leven in verdriet. Als je 

compassie ervaart sta je naast de 

ander die lijdt. Je bent zijn/haar 

gelijke. Het beeld laat zien 

waaruit tederheid tussen mensen 

bestaat. 

In mijn werk heb ik me vanuit 

deze inspiratie geprobeerd in te 

leven in het verdriet van 

vrouwen en mannen die hun 

kind verliezen op het allerlaatste 

en meest serene moment van 

menselijk leven. Dit lijden is 

actueel. Het voltrekt zich veraf 

en heel dichtbij.” 

Meer info: www.hillywithaar.nl 

 

D3rde Verdieping is voor 

iedereen die zich wil bezinnen 

op de vragen die het leven ons 

stelt, die op zoek is naar de 

diepere zin of betekenis van het 

bestaan, in ontmoeting met de 

ander. D3rde Verdieping is een 

oefenplaats voor religieus 

daklozen en andere zinzoekers 

die zich willen verdiepen in het 

hogere. 

D3rde Verdieping biedt 

cursussen, workshops, lezingen 

en verschillende meditaties aan 

en individuele begeleiding. Maar 

je kunt ook terecht voor een 

praatje of gesprek. Vier keer per 

jaar is er een wisselende 

tentoonstelling van beeldende 

kunst in het lokaal. Kunst prikkelt 

de verbeelding en geeft stof tot 

gesprek!  

Van harte welkom bij 

D3rdeVerdieping, ook om de 

alleen de tentoonstelling te 

komen bekijken. 

026 3513185 

info@d3rdeverdieping.nl 

www.d3rdeverdieping.nl 


